
 
 
 

Voor basisschoolkinderen.  
Iedereen mag komen,  want we horen er allemaal bij! 

 

 

 
 
 
KinderKerk wordt viermaal in het jaar verzorgd.  Het duurt ongeveer een uur. Je hoeft je niet op 
te geven, je bent altijd welkom. Ook een vriend of vriendinnetje mag meekomen natuurlijk. 
We lezen samen een bijbelverhaal uit de kinderbijbel of hebben iets anders interessants. Er is 
altijd een thema. Dit thema gebruiken we om samen iets gezelligs te doen.  We kunnen kleuren, 
tekenen, zingen of een spelletje doen, maar we kunnen ook naar buiten toe. We bedenken altijd 
wel wat leuks.   
 
KinderKerk start op een zondag om 10.00 uur en is in de dorpskerk. De data met het thema 
worden vermeld op Doarpsnijs bijv., ouders appen het ook in de groepsapp van school. Heel 
handig.  

KinderKerk kan ook betrokken zijn bijv. Kerst, maar dat zien en horen jullie dan wel. 

KinderKerk wordt verzorgd door Thea Dijkstra en Ykje van Wieren. Zij zijn bekend in het werken 
met jonge kinderen. 
 

 

 

Ons doel:  

kinderen vertrouwd maken met onze mooie dorpskerk, gezellig samen zijn 
en sociale thema’s aanbieden, waarbij de liefde en het respect voor elkaar 
centraal staan.    


